
Mallorca 2019 

 

Ik ben nooit eerder 60 geworden op Mallorca. Het was de bedoeling om dat in zuid Spanje te doen maar 
Thomas Cook vond dat niet goed en onze vakantie werd gecanceld… Waar we geboekt hadden kwamen 
met: zoek maar iets anders uit. Dat werd Mallorca, twee dagen later dan dat we geplanned hadden. 
Helemaal in het noord oosten met veel Duitsers en een enkele Nederlander. Vanaf Rotterdam vliegen. 
Wat langer dan twee uur opgesloten, strak geklemd op een groen vliegtuigstoeltje en dan ben je er al. 
Dan nog wel bijna twee uur met de bus zodat je kan zien waar je gelukkig niet terecht bent gekomen 
omdat je als laatste afgeleverd wordt zover van het vliegveld.  
De stinkende bus was weg en wij tweeën stonden met onze zwaar dragende koffers voor het 4* hotel 
tegen een berg gebouwd met drie zwembaden op drie niveaus, een spa, een eigen strandje met café, een 
bar, een stalkende animator (een keer gewonnen met sjoelen en toen wist hij m'n naam), restaurant, 
kortom genoeg te niksen.  
Eten was ook geregeld. Half pension noemen ze dat. Vol pension kan ook maar ik moet nog een paar 
jaar... 
Het waren 13 mooie dagen. Ik was vergeten waarom we eigenlijk weer naar huis gingen; de dagelijkse 
verplichtingen roepen weer. Je bent eigenlijk gek ook.... 
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