Stil hangen de meeuwen als biddende valken, luid kraaiend in de vuile wind.
Wat nou kit surfers? De meeuwen hebben hun vlerken.

De weg is kaarsrecht en je mag hier hard. Zo snel mogelijk naar de overkant.
Links zout, rechts en in de lucht zoet.

Hier ook wandelaar?. Zijn ze niet wijs.

Leeuwarden we komen er aan!

Barstensvol, onopvallend stil glijdt ze voorbij, verplaatst haar gewicht aan water, naar Den Haag,
Voorburg, Leidschendam?
Vanmiddag komt ze terug, leeg, blazend, geérgerd nagestaard door fietsers voor de open brug.

Het waren prachtige avonden. Varen in schemer en donker. Met lichtjes aan de horizon en bij helder
weer de sterren erboven. En dan een enkele keer die bovennatuurlijke bliksem, met zijn gloed in de
wolken. De totale zee voor een moment vastgelegd in fel blauw, hoogwaardig zilver. Een geheim dat
alleen een zeeman kent...
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